
VRIJE WANDELAAR NIEUWSBRIEF 

april 2026 - 34e jaargang  nr 88 
vereniging nemo - overbrakerpad 2 - 1014 az amsterdam 

met wandelagenda voorjaar/zomer 2026 – zie laatste blz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

nieuw leven in 

Nemoland Polen 



  
 

  
 

Hoe wandelden we in 2025? 

Hoeveel wandelingen hebben we georganiseerd in 2025 
en hoeveel mensen liepen er mee? We vroegen het aan 
onze afdeling statistiek, en die kwam weer eens met 
positieve cijfers. 
Zoals elk jaar zit het aantal wandelingen rond de 45. Dat 
betekent, rekening houdend met afgezegde 
wandelingen door slecht weer, dat we gemiddeld bijna 
elke week wel een wandeling aanbieden.  
En het aantal wandelaars dat we (hopelijk) een mooie 
dag hebben bezorgd, namelijk 430, zit in de buurt van 
dat van 2024. Natuurlijk zijn er verschillen tussen de 
wandeldagen. Daarbij is opmerkelijk dat de zondag, 
levend en wel sinds 1988 (!), nog steeds het gemiddeld 
hoogste aantal mensen trekt. En er zit de laatste jaren 
bovendien een stijgende tendens in. De vrijdag blijft 
stabiel, maar de zaterdag laat al jaren achter elkaar ook 
een stijgend gemiddelde zien. Spectaculair hoe de 
zaterdag dus steeds meer een wandeldag wordt, naast 
de zondag. Mensen kiezen dus nog steeds en ook steeds 
meer voor het ouderwetse weekend. En het leuke is: we 
gaan ermee door! We worden niet jonger, maar we 
blijken de wandelingen nog steeds te kunnen 
begeleiden. En de voorlopige cijfers voor 2026 laten 
geen grote veranderingen zien. (Nou ja, met een 
uitzondering: De zaterdag stijgt in aantallen deelnemers 
nog meer dan vorig jaar.) En dat is maar goed ook, want 
we wandelen niet voor recordaantallen deelnemers. Het 
moet wel leuk blijven. En dat is het. 
Vincent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wandelcultuur 

Eens was er een tijd dat je op een wandeling wel eens 
een informatiebordje tegenkwam. Altijd leuk om iets te 
weten te komen over een molen, boerderij of 
schaapskooi. Die gebouwen staan er niet voor niets en 
ze willen ook wel eens wat aandacht. Ook hadden 
infopanelen altijd al de functie van wachtplaatsen voor 
wandelgroepen waarin de deelnemers niet allemaal 
hetzelfde tempo hebben. De een leest, de ander komt 
hijgend bij de groep; en verder gaat het. 
Maar de laatste jaren lijkt er een explosie te hebben 
plaatsgevonden in het land van info-bordjes en borden, 
plaquettes en andere aanduidingen. En het betreft niet 
alleen meer gebouwen, maar allerlei culturele en 
natuurlijke bezienswaardigheden. Ooit kon je als sloot 
(historische wetering!) of dijkje (waterlinie!) gewoon 
jezelf zijn, zonder dat je een verhaal moest vertellen.  
Maar nu is het gedaan met de rust en de 
gedachteloosheid: we hebben een verhaal, en dat moet 
verteld worden.  
 
Leuk en aardig en vooral goed bedoeld. De teksten aan 
objecten vallen (nog?) buiten de cultuur van misleiding, 
desinformatie en ophitsing. Een boom vertelt gewoon 
zijn echte verhaal en zit niet op sociale media. 
Maar soms lijkt een wandeling in Nederland een 
hordenloop door en langs een zee van informatie. 
Nederland als WikiNedia, zoiets. Een van de redenen zal 
ongetwijfeld zijn dat Nederland één groot 
cultuurlandschap is, en dat het onmogelijk is om 
(cultuur)historische objecten te negeren. Maar het vergt 
van de informatie-hongerige wandelaar enige 
zelfbeheersing om niet nek en ogen te vermoeien met 
een constante blik op panelen links en rechts met een 
uitleg over het waterleven in de sloot naast het 
wandelpad. Maar met die zelfbeheersing kun je ook nog 
gewoon (en heel ouderwets) om je heen kijken, of in 
ieder geval naar de route en het wandelpad.  
 
Maar goed, beter een overmaat aan informatie dan 
geen informatie. Plus het feit dat de aloude functie van 
panelen nog steeds van belang is: wachten op je 
tochtgenoten was nog nooit zo aantrekkelijk. 
Kom dus maar op met die informatie over de 
geelbuikvuurpad en dat uiterst schilderachtige hutje. 
Vincent 
  

Algemene Ledenvergadering Vereniging Nemo 
vrijdag 10 juli 2026 15u  
Info/aanmelden: voetpaden@gmail.com 
Agenda 
1. Verslag activiteiten en financieel verslag 2025 
2. Beleidsplan en begroting 2026/2027 
3. Rondvraag 



  
 

  
 

Nemo kroniek door Mathilde 

 
De zaterdagwandelingen, max. 10 km in een rustig 
tempo, zijn behoorlijk populair. Er is echt behoefte aan 
onder de oude Nemowandelaars, die 'vroeger, met de 
Nemobusjes' met gemak 20 km liepen, nu vinden ze     
10 km al een uitdaging. Maar achteraf met veel 
voldoening, omdat het altijd best meevalt. 
Er is een vaste kern, dus de gesprekken worden een 
maand later gewoon voortgezet. Mathilde bedenkt en 
begeleidt de wandelingen met veel plezier en als ze in 
Nemoland Polen is, dan neemt Rita het over. 
 
Polen. Van Wandelcentrum naar Eco/geiten boerderij. 
Dat is een behoorlijke ontwikkeling in 28 jaar! Toen de 
wandelaars het lieten afweten, zijn we op zoek gegaan 
naar nieuwe paden. Verhalencentrum met 
(natuur)theater en geitenboerderij, dat is de huidige 
stand van zaken. Met natuurlijk onmisbare tuinen en 
wandelpaden. Het zware buitenwerk wordt elke zomer 
door groepen scouts gedaan, dat is een enorme 
bijdrage. Ook zijn we aangesloten bij internationale 
vrijwilligersorganisaties zoals Wwoof en Workaway. 
Het hele jaar door komen er regelmatig vrijwilligers voor 
een paar weken helpen, dat geeft altijd genoeg reuring. 
 Verder komt er soms een kunstenaar, een schilder of 
een tuinder, zo houden we met zijn allen het prachtige 
Nemoland in stand. 
Ook hebben we inmiddels een aantal vrijwilligers 
gevonden om ons af en toe te vervangen. Daar zijn we 
heel blij mee, maar we zijn nog altijd op zoek naar meer 
vrijwilligers!    
Er is nog steeds houdbare pruimenjam te koop bij Nemo 
in het Westerpark. Er was dit jaar een overvloedige 
oogst, honderden potten jam werden gemaakt door 
Mathilde.  Het is bijna uitverkocht, maar nog niet 
helemaal. Je kunt ook een bestelling plaatsen (2,50 per 
potje). 
 
De Groene Hemel levert ook fruit, maar dat laten we aan 
de vogels. Vooral de rode bessen zijn erg in trek, ze 
krijgen niet eens de kans om goed te rijpen. 
 
En wij genieten vooral van dit vogelparadijs. De 
frambozen en de japanse wijnbessen proberen we wel 
te behouden voor ons zelf. Maar wij genieten toch 
vooral van de vele kruiden in de tuin.  Wat betaal je 
tegenwoordig voor een kopje populaire muntthee in de 
horeca? Bij ons is het gratis! Daar is een groene hemel 
toch voor... 
Mathilde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… en door Margreet 

 
Wat hoogleraar Eric Scherder ook al herhaaldelijk 
meegeeft is hoe goed het is om bij het ouder worden te 
bewegen en dan niet alleen wandelen, dansen o.a. maar 
ook om dat met anderen samen te doen, zodat je al je 
hersendelen uitdaagt: dmv een gezellig gesprek en ook 
om van de natuur te genieten, de geuren en de kleuren 
en misschien soms ook de smaak. Al deze aspecten vind 
je in de Vrijdagwandelingen terug: we zijn wat ouder, de 
meesten zijn meestal gepensioneerd of de zondag-
wandeling wordt wat te lang en er is altijd plaats tijdens 
de wandeling voor een gezellig gesprek en aandacht 
voor de natuur. Ook is er wel eens een cultuur 
wandeling. Kortom je gebruikt je hele geest en lichaam 
en natuurlijk komt de inwendige mens ook aan zijn 
trekken. Aarzel dus niet en schrijf je in bij Nemo, je kunt 
bellen (evt. inspreken) of een mailtje sturen, dan komt je 
aanmelding naar mij toe en krijg je een dag voor de 
wandeling een informatie mailtje over de wandeling 
toegestuurd. Als je liever op zaterdag of zondag wandelt 
dan geldt het hele verhaaltje overigens ook! Hopelijk 
zien we jullie bij een volgende wandeling!  
Margreet 
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750 JAAR OPROER  

     IN AMSTERDAM  

 

 
 

Oproer in Amsterdam  

van Gijsbrecht van Aemstel tot de huidige tijd 

 

De rode lijn in de geschiedenis van 
Amsterdam is niet de geschiedenis van 
regenten en autoriteiten, maar de 
geschiedenis van Amsterdam als 
vrijplaats voor pioniers, migranten, 
vluchtelingen en vrije geesten die 
regelmatig in opstand kwamen tegen 
onderdrukking en verbanning. 
De geschiedenis van Amsterdam is een 
geschiedenis van oproer en verzet. 
 
Kraak de Canon en reis mee door de 
verzwegen geschiedenis van de stad van 
vrije Friezen, beeldenstormers, 
wederdopers, jordaanoproer tot provo’s, 
krakers en klimaatactivisten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

OPROER IN AMSTERDAM 
presentatie  

door historicus Machiel Spruijt 
Zondag 12 april 2026 – 15u - €5 

DE GROENE HEMEL 
Nemo Westerpark 

Overbrakerpad 2 – Amsterdam 
(op het terrein van de Schooltuinen, naast de 

kinderboerderij) 
 
Een reis door 750 jaar Amsterdam aan de 
hand van oproer door de eeuwen heen. We 
gaan op zoek naar de rode draad in de 
Amsterdamse geschiedenis en het belang van 
opstand, oproer en eigenzinnigheid. Wat is 
oproer eigenlijk? En wat maakt Amsterdam 
uniek als het gaat  om oproer en verzet? Is 
Amsterdam wel uniek? Misschien vinden we 
de antwoorden in het aansprekersoproer, het 
pachtersoproer of het vrouwenoproer...  
En in onze tijd provo’s en krakers. 
 

 

 



  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LANDGOED SOELEN ONTDEKT! 
De Groene Hemel 

Westerpark 

      Zondag 3 mei 2026 – 15u - €5 
Introductie, theaterwandeling, film 

en voordrachten over Lusthof 
Soelen van Beudeker (1676-1756). 

Dit lusthof lag aan de Haarlemmer-
vaart bij het terrein van de Groene 
Hemel en de tuinparken. 
Nemo heeft een boek gevonden uit 
1723 met een lofdicht op Soelen door 
Claes Bruin, en presenteert Soelen 
en het lofdicht op de juiste locatie…  



  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHONE SCHIJN EN ZWARTE SUIKER AAN DE HAARLEMMERVAART 
Langs de Haarlemmertrekvaart, bij De Groene Hemel, 
ter hoogte van de schooltuinen en tuinpark Nut en 
Genoegen, stond in de achttiende eeuw een groot 
buitenhuis met een uitgestrekte tuin: de lusthof Soelen, 
van ca. 1715 tot 1724 eigendom van Christoffel 
Beudeker (1676-1756) zoon van een Duitse 
suikerbakkersknecht uit Una (West Falen). Na een 
tragisch ongeval van zijn enige zoon Jantje verkocht hij 
Soelen. De aanleg in 1839 van de spoorlijn naar Haarlem 
betekende het einde voor Soelen. 
 
De migrantenzoon Christoffel is puissant rijk geworden 
als suikerbakker, eerst in de Warmoesstraat als knecht 
en later op de Noordermarkt als eigenaar. Hij woonde 
op de Herengracht en was als kunstliefhebber een groot 
verzamelaar van prenten, kaarten, atlassen en boeken 
 
De boekhouder van Beudeker, Claas Bruin, schreef een 
prachtig lofdicht over de lusthof, met uitgebreide 
historische aantekeningen van Beudeker. Tegenwoordig 
is er weinig meer te zien van Soelen.  

Slechts de slotenpatronen herinneren nog aan de rijke 
geschiedenis van deze plek. Nemo heeft het lofdicht van 
Claas Bruin en oude prenten bij een antiquariaat kunnen 
aanschaffen en organiseert een historisch programma 
rond Soelen met film en theater. De film wil de historie 
van deze bijzondere plek en het verhaal over Beudeker 
en de 'zwarte' suikerindustrie meer bekendheid in de 
buurt geven.  
 
De grondstof voor de rijke Amsterdamse suikerindustrie 
kwam vanaf eind 17e eeuw van de slavenplantages in 
Suriname, waar onder onmenselijke omstandigheden 
suikerriet werd geoogst en verwerkt. De rijkdom van de 
suikerbakkers en veel andere Amsterdamse kooplieden 
ging dus ten koste van Afrikaanse slaven via ingenieuze 
handelsroutes: 1. Naar de Afrikaanse kust met 
waardevolle goederen om slaven te kopen. 2. Van Afrika 
naar Suriname en de Antillen met schepen vol slaven. 3. 
Terug naar Nederland met o.a. de verwerkte suikerriet. 
Amsterdam als 1/3 mede-eigenaar van Suriname 
profiteerde het meest van de slavernij. 

 

 

  



  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

na de strengste winter 

sinds jaren, nieuw leven 

in Nemoland Polen 



  



  
 

  
 

  



  
 

  
 

NEMO WANDELPROGRAMMA VOORJAAR/ZOMER 2026
 

DE GROENE HEMEL  

WESTERPARK 

Groene oase en tuinhuis in 
het Westerpark bij de poel de 
Braeck. In dit wonderlijke 
niemandsland heeft de natuur 
de regie overgenomen. 

De Groene Hemel ligt tussen 
de schooltuinen en 
tuinparken, naast de 
Kinderboerderij. 

OV bus 21,22 tram lijn 5  
 

Bostuin 
Tuinieren in de kruidentuin en struinen in bostuin 

Buurttuinhuis 
o.a. Boeddhistische meditatie, Sjamanistische training, Drum 
bouwen en Drumcirkel, Quigong, Mindfulness, Klankconcert 
Soundhealing, Active Hope, themaprogramma’s  
 Verhalenpoel de Braeck 
Beleef de geschiedenis van het Westerpark-landschap 

 

DAGWANDELINGEN 
Wandelen in het weekend met 
begeleiding ca 10/15 km, op zoek 
naar onbekende paden en routes. 
Met openbaar vervoer 
 

- met Margreet: wandeling (ca 10 km) 
  op vrijdag eenmaal per maand 
- met Mathilde: rustige wandeling (8/10 km) 
  op zaterdag eenmaal per maand 
- met Vincent steviger wandeling (15 km) 
  op zondag om de week, iets verder weg 
 

NEMOLAND POLEN 
Natuur&wandelcentrum aan de voet van het Iser- en Reuzengebergte 
in zuid-west Polen. Hele jaar open: studio/meditatieruimte, klimrots, 
verhalen-paviljoen, atelier, theater, boerderij. Verblijf: natuurcamping, 
kamers, blokhut, groepsruimte. Vrijwilligers/stagiaires welkom.            
Info www.nemoland.org 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overbrakerpad 2 

1014 AZ  Amsterdam 

www.struinen.nl 
 

Facebook:  

- nemo.wandelaars 

- nemolandwesterpark 

- nemolandpolen 

Wandelblog: 

- voetpaden.blogspot.nl 

Youtube afspeellijst 

- Nemoland Amsterdam 

- Nemoland Poland 
 

voetpaden@gmail.com 

Bank NL59INGB0000527317 

telefoon: 020-6817013 
Buiten kantoortijd in dringende gevallen 
   06-53604513 of 020-6844331 

 
Wandelingen voor/door leden 
naar de achterkant van Nederland, 
met ov, kleine groepen en veel 
aandacht voor natuur en 
landschap. 

 

PRIJZEN 

Lidmaatschap € 15 per jaar 
 
Wandeling € 5 
 
Volgende programma verschijnt in 
september 2026 

  

http://www.struinen.nl/


  
 

  
 

NEMO WANDELAGENDA VOORJAAR/ZOMER 2026
 
M  wandeling met Margreet op vrijdag, 10 km  
Math  wandeling met Mathilde of Rita op zaterdag  8-10 km, rustig tempo 
V wandeling met Vincent op zondag, 15 km 
 
  

zo 12 apr Groene Hemel-lezing over 750 jaar Oproer in Amsterdam 
za 18 apr Math  Santpoort Noord–IJmuiden. Door Duin en Kruidberg naar zee 
zo 19 apr V Hillegom, Waterleidingduinen, Zandvoort 
vr 1 mei Math Castricum,  bossen, Kruisberg 
zo 3 mei Groene Hemel-lezing over Lusthof Soelen 
zo 10 mei V Vleuten, Haarzuilens, Kasteel De Haar 
za 23 mei Rita Santpoort Noord – Parnassia - Bloemendaal aan Zee 
ma 25 mei V Pinksterwandeling Floris V: Weesp - Amsterdam 
vr 29 mei M Koniksroute door Kennemerduinen – Santpoort Noord 
za 13 juni Math Nederhorst den Berg, Bergse Pad, Dammerkade, door de 

Ankeveense Plassen 
zo 14 juni  V Hollandsche Rading - Maarssen 
vr 26 juni M Buitenplaatsen ‘s-Graveland - Hilversum 
zo 28 juni V Beverwijk – Wijk aan Zee - Castricum 
zo 12 juli V Baarn - Amersfoort 
za 18 juli Math Baarn – Hollandsche Rading, via Lage Vuursche 
vr 24 juli  M Eilandspolder – De Rijp en Graft 
zo 2 aug V Almere, Nationaal Park Nieuwland  
zo 16 aug V Ermelo - Putten 
vr 21 aug M Overveen – Middenduin naar Zandvoort 
za 29 aug Math Hilversum Mediapark – Bussum Zuid. Westerheide en 

Bussumerheide in volle bloei 
zo 30 aug V Santpoort - Zandvoort 
vr 18 sep M NS Zaandijk -via Wormer en Zaanse Schans naar Koog a/d Zaan 

zo 20 sep V Obdam, Berkmeer 
za 3 okt Rita Santpoort Zuid – Parnassia - Bloemendaal aan Zee  
zo 4 okt V Zunderdorp – Zuiderwoude – Broek in Waterland 
vr 16 okt M Park Schinkeleilanden, Oeverlanden, Oud-Sloten, Sloterplas 
zo 18 okt V Nunspeet – ‘t Harde 
 

Opgeven: 
voetpaden@gmail.com; 020-6817013 

Meer info: www.struinen.nl 
Route en info over de zondagwandeling: http://voetpaden.blogspot.nl/ 

Facebook: nemo.wandelaars 
Volgende programma verschijnt september 2026 

  


