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Nemo 37 jaar 
Hoe voelt dat nou, 37 jaar Nemo? Inderdaad, 37 jaar! 
Op 11 september 1988 vertrokken we met 
onze eerste, gammele bus voor een wandeling.  
Met papieren kaarten, jawel (en dan ook nog met 
een schaal van 1:50.000), onbekommerd hekken 
overklimmen, na afloop soep enz. Het verhaal is al 
vaak verteld, ook in dit blad. Maar wat hadden we 
vooral niet: email, mobieltjes en later mobieltjes 
met de route erop. Oftewel: We werden toen gewoon 
gebeld door deelnemers aan wandelingen of 
anderen, we luisterden ons antwoordapparaat af, er 
raakte wel eens een wandelaar kwijt en een enkele 
keer vertrokken we naar huis zonder die kwijtgeraakte 
wandelaar. Maar toch (klop klop) er is nog nooit 
iemand in het ongerede geraakt. Nemo is er redelijk 
goed doorheen gekomen. 
 
Over de bussen hebben we het al vaker gehad, met 
name over pech onderweg, beschadigingen en dure 
reparaties en grote beurten bij malafide garages. 
Allemaal voorbij sinds we volledig vertrouwen op de 
NS en andere vervoerders. Gaat dat altijd goed? Nee, 
zeker niet, maar alles is beter dan regelmatig langs de 
kant van de weg staan en eindeloos garagebezoek. 
 
Kantoor dan? We zitten nu al ruim 27 jaar aan de rand 
van het Westerpark in een voormalige bungalow. 
Alleen al het malheur van de afgelopen jaren zou tot 
wanhoop moeten drijven: nieuw dak (maanden 
gedoe), nieuw toegangshek, verstopt riool (maanden 
gedoe), lekkages, inbraak, omgewaaide bomen, 
tijdelijk afgesloten water, elektra en internet. Laat ik 
maar stoppen. 
 
En toch is er veel hetzelfde gebleven: bijna elk 
weekend een wandeling, maar nu met vaste 
begeleiders en alleen openbaar vervoer. En sinds de 
verhuizing naar het terrein van de Schooltuinen een 
prachtige Groene Hemel; in het stadscentrum, maar 
toch daarbuiten. En altijd weer een nieuwe aanwas 
van vrijwilligers voor huis en tuin. Een ding is echter 
niet hetzelfde gebleven, onze leeftijd. We begonnen 
als jonge honden en nu zijn we kwieke grijsaards. En 
alle wandelingen, kantoorzaken en tuinen werken nog, 
dus geldt ook hier weer: leeftijd is maar ’n getal. U 
hoort nog van ons. 

Vincent 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Colofon: foto’s wandelingen Hanny en Yme 
redactie&vormgeving: Peter 



  
 

  
 

Houdt Nemo dan nooit op?  

Nee, het tegendeel is waar; in ieder geval wat de 
wandelingen betreft. Want hoe zat het ook alweer? 
Natuurlijk, ook Nemo had het lastig in coronatijd. 
Minder wandelingen en minder deelnemers. Gelukkig 
vonden we steeds weer nieuwe mogelijkheden om 
toch te wandelen, maar de neerwaartse trend was 
duidelijk. 
Maar zoals zovelen zijn wij ook weer opgekrabbeld, en 
al enkele jaren is er een opgaande trend in aantal 
wandelingen en deelnemers. Wat betreft dat aantal 
wandelingen per jaar zitten we (met drie vaste 
begeleiders) nu zo ongeveer wel aan onze taks, maar 
de deelnemers blijven in steeds groteren getale 
toestromen. In 2023 en daarvoor zaten we al aan bijna 
400 mensen die we in het weekend een mooie 
wandeldag hebben bezorgd. Maar 2024 brak alle 
records, zodat we in dat jaar ver boven de 400 
deelnemers zaten. 
We hebben nooit onderzoek gedaan, maar trends kun 
je wel waarnemen. Zo is er bv een continue aanwas 
van nieuwe leden en wandelaars. Natuurlijk, veel 
mensen stoppen met de wandelingen van Nemo 
vanwege leeftijd en/of lichamelijke klachten. Maar dat 
wordt ruimschoots gecompenseerd door wandelaars 
die Nemo pas hebben ontdekt of na vele jaren, zo niet 
decennia, uit een grijs verleden weer opduiken bij 
Nemo. Altijd weer leuk om te constateren hoe mensen 
na al die jaren (niet) veranderd zijn en om te horen 
wat hun levensweg is geweest. Er was blijkbaar leven 
na en voor Nemo. 
We moeten wel toegeven dat er zelden jonkies 
aankloppen bij onze wandelingen. En als ze 
aankloppen, zijn ze ook weer snel verdwenen. 
Op de zondag is de zestiger al jong, terwijl steeds 
meer deelnemers de magische grens van 70 jaar 
doorbreken.  
Dat lijkt erger dan het is, zoals uit het voorgaande 
eigenlijk al duidelijk bleek: De aanwas blijft toch steeds 
weer komen, en waarom zou je niet met 80 of hoger 
nog goed wandelen? 
Het is zelfs zo dat de vooruitzichten voor 2025 nog 
meer groei laten zien. We zijn nog aan het begin van 
het jaar, maar de aantallen wandelaars lijken nog 
steeds toe te nemen. Hopelijk hoeven we geen 
wandelstop in te voeren! Grapje natuurlijk, maar in 
het najaar weten we meer. En jongeren (onder de 60 
jaar) blijven welkom. 

Vincent 

 

 

 

Wandelen op vrijdag en zaterdag 

Zowel de Vrijdagwandelingen met Margreet als de 
zaterdagwandelingen met Mathilde blijven stabiel 
doorgaan. Een vaste kern van wandelaars is er altijd 
bij, aangevuld met een aantal 'loslopers'.   
Sommigen lopen zowel op vrijdag als op zaterdag 
mee. Op zaterdag wordt wat meer gerust en gekeken 
naar vogels of andere spektakels. 
 Niet te ver van Amsterdam en altijd veel groen en 
onverhard. We blijven doorlopen! 
 
Op zaterdag 3 mei wandelt Mathilde rond Muiden, het 
Muiderslot en Muiderberg, waar nog een tegel te 
vinden is op de plek waar Floris V is vermoord. 
Dit gebied hoorde in de 13e eeuw bij de Heren van 
Amstel (Gijsbrecht) en later bij de Graaf van Holland( 
Floris V). Graaf Floris V werd op 23 juni 1296 door drie 
edelen gevangen gezet in het Muiderslot. Op 27 juni 
wilden de samenzweerders de graaf naar een andere 
plek brengen, maar onderweg werden ze tegen 
gehouden door burgers en boeren uit de omgeving. In 
paniek werd Floris V ter plekke door zijn ontvoerders 
vermoord.  Men denkt dat Gijsbrecht achter de moord 
zat, daarom moest Gijsbrecht uit Holland vluchten 

Mathilde  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

  
 

de groene hemel 
In februari hebben een aantal vrijwilligers de 
ijsvogelwand bij de Nemopoel in de Groene Hemel 
weer opgeknapt.  
Hij was ingezakt en de lemen voorgevel was totaal in 
het water verdwenen. Op advies van deskundige 
ijsvogelaars is de voorkant nu bedekt met een 
betonplexplaat.   
We verwachten dat de ijsvogel snel zijn nieuwe huisje 
komt inspecteren. Het pad door de bostuin is tijdelijk 
afgesloten en er is weer een observatiewand 
geplaatst, waar je de wand goed kunt bekijken. We 
wachten af...... 
 
In de Groene Hemel is altijd wat te doen. Gelukkig zijn 
er een paar hele trouwe vrijwilligers die de klussen 
klaren. De serremuur afbikken en opnieuw schilderen, 
picknicktafel en bankjes schilderen, betere 
buitenverlichting, de ijsvogelwand met kijkscherm 
weer opgebouwd, en natuurlijk de tuin goed 
bijgehouden.  
Ook al is de hemel groen, er is altijd wat te doen! 

Mathilde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boeddhistische vredessteen 

in De Groene Hemel 

Afgelopen zaterdag hebben wij van de Dzogchen 
gemeenschap deze bijzondere steen geplaatst bij de 
prachtige berkenboom achter het huisje van De 
Groene Hemel.  
Het betreft een wereldwijd project om de aarde en 
haar bewoners te beschermen tegen oorlogen en 
andersoortige mogelijke rampen, vooral in de huidige 
turbulente tijd. Er zijn vele duizenden granieten 
plaquettes gemaakt met daarin een met diamant 
gegraveerde afbeelding van Padmasambhava, de 
boeddha voor onze tijd volgens het Tibetaans 
boeddhisme, en op de achterkant een tekst waarin hij 
wordt aangeroepen in zijn aspect van snelle 
beschermer tegen uiterlijke en innerlijke negatieve 
krachten.  
De plaquettes zijn over de hele wereld kostenloos 
verstuurd en in het afgelopen jaar door allerlei 
mensen op speciale plaatsen geplaatst, boven op 
bergen, in rivieren, bij bronnen, op plaatsen met 
krachtige of turbulente geschiedenis etc. Wij zullen er 
nog plaatsten bij de hunebedden in Drente. En er zijn 
er bijvoorbeeld ook geplaatst bij een kerncentrale in 
België en dichtbij een voormalig concentratiekamp in 
Zuid Duitsland. Ze vormen zo samen als het ware een 
beschermend net. 

Dzogchen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

  
 

 



  
 

  
 

 
  



  
 

  
 

  



De historische Gijsbrecht van Aemstel 

De voorouders van Gijsbrecht van Aemstel waren 
altijd verbonden met het beheer en de 
verdediging van de noordelijke Vechtstreek en 
Amstelland, al in de tijd van de voorchristelijke 
Friese koningen (Radboud) en na de Frankische 
veroveringen eerst als vazal van de bisschop van 
Utrecht namens de keizer en later als vazal van 
de graaf van Holland. Ze zijn zich Heren van 
Aemstel gaan noemen sinds Wolfger van 
Aemstel (ca 1075-1131) zich in Ouderkerk aan 
de Amstel vestigde als ‘schout’ van de bisschop 
van Utrecht om namens de keizer de 
veenontginningen in Amstelland te organiseren. 
Zijn nakomelingen Egbert, Gijsbrecht 1, 2, 3, 4 en 
Jan I van Aemstel klimmen op tot ministriaal 
(formele dienaar) van de bisschop en worden 
tenslotte tot ridder geslagen. Gijsbrecht 4 (ca 
1230-1303) is de beroemdste en de meest 
tragische Gijsbrecht. Hij verzette zich tegen zijn 
leenheren, de bisschop en later de graaf van 
Holland die zich beiden Amstelland wilden toe-
eigenen. Hij leidde zelfs in 1273 een boeren-
opstand, veroverde Utrecht en verdreef de 
bisschop. Maar de graaf van Holland Floris V 
hielp de bisschop (om zijn eigen macht te 
vergroten), versloeg Gijsbrecht en zette hem als 
straf 5 jaar gevangen. Daarna werd hij in 
Amstelland vazal van Floris V en verloor al zijn 
macht. Er was zo veel verzet tegen de graaf dat 
Floris V op initiatief van Gijsbrecht in 1296 werd 
ontvoerd en door een tragisch misverstand 
vermoord. Gijsbrecht kreeg de schuld, raakte 
Amstelland kwijt en werd verbannen. Zijn zoon 
Jan I probeerde in 1203 Amsterdam als zijn 
voorouderlijk bezit te heroveren, maar werd na 
een paar weken verdreven door de graaf van 
Holland die Amstelland toevoegde aan zijn 
graafschap. Dat graafschap zou zich ontwikkelen 
tot het machtige Holland, wereldwijde 
handelsnatie en de grootste slavenhandelaar. 
 

De Gijsbrecht van Vondel 

Vondel heeft de tijdelijke verovering van 
Amsterdam door Jan I bewerkt tot zijn drama 
Gysbreght van Aemstel. Maar hij heeft de 
geschiedenis veranderd in een klassiek 
Grieks/Romeins drama waarin Amsterdam een 
nieuw Troje werd, en Gysbreght werd een 
Aeneas; maar vervat in een zeer christelijke 
moraal om de regenten te behagen. Hij plaatste 
het drama in een Amsterdam van 2 eeuwen later 
en voegde fictieve karakters en handelingen toe. 
Maar de essentie bleef overeind: hoe de Heren 
van Aemstel beroofd en verdreven werden. Dit 
verlies van de stad wordt door Vondel in het slot 
van zijn Gijsbrecht prachtig verbeeld: “Verdelgde 
stad, wij gaan en komen nimmer weer. Vaarwel 
mijn Amstelland, verwacht een andere heer!”  

750 jaar Amsterdam? 

In 2025 wordt gevierd dat Amsterdam voor het 
eerst genoemd werd (“Amestelledamme”) in het 
tolprivilege van Floris V in 1275. Het tolprivilege 
was een politieke zet van Floris V om de schade 
van Amsterdam te vergoeden door zijn oorlog 
tegen Gijsbrecht 4 tijdens de boerenopstand. Hij 
wilde zo zijn invloed op Amsterdam vergroten, 
omdat hij heel Amstelland en de Vechtstreek bij 
het graafschap Holland wilde voegen, wat ook na 
1296 gelukt is. Dus wat gevierd wordt in 2025 is 
niet het 750-jarig bestaan van Amsterdam, maar 
het begin van de bezetting en roof van 
Amsterdam door Floris V.  
 

Geschiedvervalsing 

In alle herdenkingen en teksten ontbreekt de 
grond waarop de Heren van Aemstel hun rechten 
op Amstelland en Amsterdam baseerden. Na 
nieuw onderzoek is gebleken dat de Heren van 
Aemstel stammen uit oude Friese adel, afkomstig 
uit Werinon (het huidige Nederhorst den Berg). 
Ze waren verwant met Wursing de grootvader 
van de heilige Liudger en waarschijnlijk ook met 
de Friese koning Radboud. Amstelland was tot 
de 8e eeuw met Kennemerland het centrum van 
het Friese koninkrijk. De familie van Aemstel 
bezat de Vechtstreek en Amstelland; het 
noordelijk deel van Nifterlake samen met de 
familie Van Wulven. De berg Werinon was het 
centrum met waarschijnlijk een heilige plek of 
tempel, waar in de 9e eeuw Liudger een kerk 
bouwde. 
Maar de familie van Aemstel bleef altijd de 
oudste rechten houden op de berg en de kerk. 
Ook nu nog is de berg te zien met een 14e 
eeuwse kerk die in de plaats is gekomen van de 
9e eeuwse kerk. Na de Frankische veroveringen 
en de dood van Radboud in 719, en later na het 
verdwijnen van de Noormannen (ca 925) werd de 
familie van Aemstel ondergeschikt aan de keizer 
via de bisschop van Utrecht en later de graaf van 
Holland, resp als schout, mini striaal en ridder. 
Tenslotte worden Gijsbrecht en zijn zoon 
guerrillastrijders, vluchtelingen en slachtoffer van 
de graaf.  
 

  



  
 

  
 

Graven van Holland 

De graven van Holland stammen oorspronkelijk 
van Noormannen-aanvoerders die in de 9e en 10e 
eeuw Holland in hun macht hadden, maar weten 
zich volledig te ontworstelen aan de macht van 
de Noormannen en later de bisschop en de 
keizer; en bouwen aan een eigen graafschap, het 
latere machtige Holland door elk verzet te 
verslaan, door roof en pure machtspolitiek. De 
Heren van Aemstel met de oudste rechten in 
Amstelland en de Vechtstreek, met hun roots in 
het voorchristelijke Friese verleden, zaten dus 
ingeklemd  en raakten verpletterd door twee 
koloniale en roofzuchtige heersers; de bisschop 
namens de Rooms-Duitse Keizer en de 
oorlogszuchtige graven van Holland. De graven 
van Holland zouden het spel om de macht (en 
Amstelland) winnen. 
 
 
 
 
 

Wat is geschiedenis? 

De vraag is: wie bepaalt de geschiedenis? Zijn 
het de graven en vorsten, stadhouders en 
regenten die tolprivileges, acten en kronieken 
volschreven, kerken en kastelen bouwden; 
waarop de canon van Amsterdam en in 2025 het 
750 jarig jubileumfeest gebaseerd is? Of zijn het 
de verliezers die verdwenen zijn uit de 
geschiedenis omdat ze niets dan een mythe 
hebben achtergelaten, veroverd of verjaagd zijn; 
de Friese koningen en hun adel, zoals de Heren 
van Aemstel? Of zijn de naamloze boeren de 
echte verliezers; West Friezen, Kennemers, 
Waterlanders die zich ver voor 1275 gevestigd 
hebben in dit gebied en eeuwenlang een 
guerrillastrijd voerden tegen de privileges, macht 
en overheersing van de bisschop, de adel en 
later de steden. Deze strijd vermengde zich met 
de invasies van de Noormannen en Geuzen, en 
zou ook in latere eeuwen steeds in een andere 
vorm terugkomen als oproer en verzet tegen de 
heersende klasse van regenten, vorsten en hun 
priesters/dominees, zoals bijv. Wederdopers en 
beeldenbestormers, Jordaanoproeren en 
krakers/XR van deze tijd. Opvallend is dat 
Gijsbrecht in 1273 als enige gekozen heeft voor 
de kant van de boeren.  

De Gijsbrecht in 2025 

Dit jaar is het hoog tijd om de geschiedenis recht 
te zetten en Gijsbrecht eerherstel te geven, dwz 
zijn oudste rechten op Amstelland en 
Amsterdam. Daarvoor is een nieuwe mythe 
nodig, maar gebaseerd op historische gronden 
en rechten. Daarom komt in 2025 de Nieuwe 
Gijsbrecht naar Amsterdam. Het verhaal sluit aan 
bij het einde van het verhaal van Vondel: de 
vlucht van Gijsbrecht naar Polen na de 
ondergang van Amsterdam. Daar is een nieuw 
Werinon ontstaan, een heilige berg (Ramberg in 
Kopaniec) met oude mythen, voorouder- en 
natuurkrachten en een vrijplaats waar de 
herinnering aan het vrije Amstelland en de 
Vechtstreek levend bleef. Nakomelingen van 
deze vluchtelingen komen terug naar Amsterdam 
om de stad opnieuw te bevrijden van de 
overheersers die de geschiedenis (en dus het 
heden) bepalen en beheersen; om een nieuwe 
vrijplaats te stichten. Want de oorsprong van 
Amsterdam ligt niet in handen van de bisschop 
van Utrecht, de graaf van Holland, de regenten 
en hun nakomelingen, maar in de voorouders van 
Gijsbrecht van Aemstel; de vrije Friezen. 
Amsterdam was in oorsprong een vrijplaats en is 
dat in wezen nog steeds! 

Peter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  
 

  
 

nemoland polen 
De winters zijn er koud! Vaak met sneeuw en dan is 
het betoverend mooi en stil. Alle dieren op stal, maar 
op zonnige dagen gaan we er toch mee wandelen. De 
beekweide is favoriet, daar groeit altijd wel iets 
eetbaars, en wij genieten van de zon op het water. 
Er zijn altijd winterklussen om de zomerdrukte voor te 
bereiden. En het terrein mag een meer kunstzinniger 
uitstraling, wat meer 'Ruigoord'. Daar zoeken we 
creatieve vrijwilligers voor en we doen zelf ook wat we 
kunnen. We hebben een aantal hotspots voor de 
theaterwandelingen gecreëerd en foto's hiervan 
gemaakt voor presentaties. 
We zijn op zoek naar medebeheerders, als verlichting 
voor Peter en Mathilde die tot nu toe het me 
este zelf doen. Sinds een jaar samen met Edo, die 
jaren geleden als gast kwam, het verhalencentrum 
bouwde en nu regelmatig komt helpen. 
Het dagelijks leven is hier zo anders dan in 
Amsterdam. Het is al een uitje om naar de supermarkt 
in het dorp te gaan of te eten in de goedkope lekkere 
gaarkeukens in de stad. 
Ook de overdekte markten zijn een uitje, daar is 
werkelijk alles te koop. En dan nog de biologische 
markten op zaterdag en de vreselijk grote 
rommelmarkt op zondag. Dat is ons uitgaansleven in 
Polen. 
Mathilde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                
                                   
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

1e krokus en 
1e bloeiende 
fruitboom op 8 

apr (op 7 april 
sneeuwde het 
nog)  

en ree-bezoek 
uit het bos 

in maart 5 kleine geitjes erbij, 2 witte en 3 bonte 



  
 

  
 

 
 
  



  
 

  
 

 

Nemoland Polen broedplaats van mythen en verhalen 
Nemoland is een niemandsland, waar oeroude verhalen aan de oppervlakte komen. Al 25 jaar 
verzamelt Nemo mythen en verhalen uit haar streek en inheemse culturen, en beeldt ze uit in het 
theater, in de films van Machiel en tijdens verhalenwandelingen. In en rond Nemoland zijn 
krachtplaatsen die zo sterk verbonden zijn met natuurelementen en voorouders, dat ze 
onweerstaanbaar zijn. Alsof die elementen de regie hebben, en niet de verteller of toeschouwer. 
Hier een reportage van die krachtplekken met een wezen die deze plekken bezielt en hun krachten 
opvangt en uitdeelt. Is het een heks, een norn, baba jaga, Aga, berggeest, een kruidenvrouwtje? 
Of is het iemand uit je eigen dromen, iets uit je kinderjaren? 
In Nemoland kun je die geheimen terugvinden. Als je de reis terug aandurft. Je bent erg welkom! 
De elementen wachten op je, hebben jou nodig voor hun voortbestaan. Kom gauw!                          Peter 
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het boomheiligdom,  

om terug te keren 

naar je roots 

 

Leshy verzorgt 

onze bomen en hun 

wortels, speciaal 

voor jou 

een witte 

Wodnica, bij de 

bron van levend 

water, om je 

eigen bron terug 

te vinden en je 

daarvan te laten 

drinken - als je 

dorst hebt… 



  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rusałka de witte waterfee, die 

jou laat stromen en stralen, of 

ben je bang dat je nat wordt? 

Domowik de 

vuurvrouw die 

jou laat gloeien, 

en je verandert 

in een vonken-

regen 

 

durf je met vuur 

te spelen? 

de norn 

baba jaga, 

die je 

bestemming 

spint, weeft 

en… afknipt 

 

wil je weten 

wat je lot 

is? 



  
 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Weles de witte 

geitenhoedster 

die de taal van 

de dieren spreekt 

in haar 

bomencirkel 

 

kom je luisteren? 

dit is de berggeest Górogon op de 

rots, de top van onze Ramberg. 

Ze woont in een grot onder de rots, 

en veroorzaakt stormen en noodweer 

om wandelaars mee te lokken naar 

haar onderwereld. Ze zegt jou altijd 

de waarheid in orakelvorm. Wil je die 

weten? Ze wacht op jou! 

Mokosz zit al 

eeuwen in deze 

kuil. 

Het is de ingang 

van de 

onderwereld, 

ofwel jouw 

onbewuste. 

Durf je te 

springen?  



 NEMO WANDELPROGRAMMA VOORJAAR/ZOMER 2025
 

DE GROENE HEMEL 

WESTERPARK 
Groene oase in het Westerpark bij 
de poel de Braeck. In dit wonderlijke 
niemandsland heeft de natuur de 
regie overgenomen. De Groene 
Hemel ligt in de Overbraeck tussen 
schooltuinen en tuinparken, naast de 
Kinderboerderij. 

OV bus 18, 21, tram lijn 3  
 

Kruidentuin 
Tuinieren in de kruidentuin en bostuin 

Buurttuinhuis 
o.a. Boeddhistische meditatie, Sjamanistische training, Drum bouwen en 
Drumcirkel, Quigong, Mindfulness, Klankconcert Soundhealing  

 Verhalenpoel de Braeck 
Beleef de geschiedenis van het Westerpark-landschap 

 

DAGWANDELINGEN 

Wandelen in het weekend met 
begeleiding ca 10/15 km, op zoek 
naar onbekende paden en routes. 
Met openbaar vervoer 
 
 
. 
 
- met Margreet: wandeling (ca 10 km) 
  op vrijdag eenmaal per maand in de omgeving van Amsterdam. 
- met Mathilde: rustige wandeling (ca 8/10 km) 
  op zaterdag eenmaal per maand in de omgeving van Amsterdam 
- met Vincent stevige wandeling (15 km) 
  op zondag om de week, iets verder weg 
 

 

NEMOLAND POLEN 
Natuur&wandelcentrum aan de voet van het Iser- en Reuzengebergte 
in zuid-west Polen. Hele jaar open: studio/meditatieruimte, klimrots, 
verhalen-paviljoen, atelier, theater, boerderij. Verblijf: natuurcamping, 
kamers, blokhut, groepsruimte. Vrijwilligers/stagiaires welkom. 
Info: www.nemoland.org 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overbrakerpad 2 

1014 AZ  Amsterdam 

WWW.NEMOLAND.NL 
 

Facebook:  

- nemo.wandelaars 

- nemolandwesterpark 

- nemolandpolen 

Wandelblog: 

 - voetpaden.blogspot.nl 

Youtube afspeellijst 

- Nemoland Amsterdam 

- Nemoland Poland 
 

voetpaden@gmail.com 

IBAN NL59INGB0000527317 

telefoon: 020-6817013 
Buiten kantoortijd in dringende gevallen 

   06-53604513 of 020-6844331 

 
Wandelingen voor/door leden 
naar de achterkant van Nederland, 
met ov, kleine groepen en veel 
aandacht voor natuur en 
landschap. 

 

PRIJZEN 

Lidmaatschap € 15 per jaar 
 
Wandeling € 5 
 
Volgende programma verschijnt in 
september 2025 

  

http://www.nemoland.nl/


  
 

  
 

NEMO WANDELAGENDA VOORJAAR/ZOMER 2025 
 
 
M  wandeling met Margreet op vrijdag, 10 km  
Math  wandeling met Mathilde op zaterdag ca 8-10 km, rustig tempo 
V wandeling met Vincent op zondag, 15 km 
 
  

za 12 apr Math Kennemerduinen, 
Santpoort-Noord, Bloemendaal aan Zee 
ma 21 apr V Paaswandeling Heilige 
plaatsen rond Heiloo en Egmond 
vr 25 apr M Rondje Ringvaart - 
Cruquius 
za 3 mei Math Muiden, Muiderberg. 
Tegel waar Floris V is vermoord 

zo 11 mei De Nieuwe Gijsbreght, 
Nemo wandel/theaterspektakel  
zo 18 mei V De groene randen van 
Utrecht-Noord: Blauwkapel - Zuilen 
vr 23 mei M Langs vestingwerken 
Beverwijk 
za 7 juni Math Baarn, Kasteel 
Groeneveld 
ma  9 juni V Pinksterwandeling 
Klompenpad Stoetwegenpad; Zeist, 
Odijk 
vr 20 juni  M Marken naar 
monnickendam 
zo 29 juni V Obdam, Wogmeer, 
Spierdijk 
zo 13 juli V Castricum, Bakkum, 
strand 
vr 18 juli M Overveen – ruine van 
Brederode – Kopje van Bloemendaal - 
Overveen  
za 26 juli Rita Santpoort-Noord, 
Overveen, Oosterplas, zwemplas 
zo 27 juli V Purmerend, Wijdewormer, 
Haaldersbroek 
zo 10 aug V Almere-Oostvaarders, 
Kotterbos 

vr 15 aug M Oosthuizen – langs 
IJsselmeer - Beets 
za 30 aug Math Bussum-Zuid, 
Westerheide, Bussumerheide 
zo 31 aug V Uithoorn, Aalsmeer, 
Hoofddorp 
vr 12 sep M Kalfjeslaan – 
Middelpolder – Amstelveen  

zo 21 sep V Wormerveer, 
Westerwindpad, Zaandam 
za 27 sep Math Broek in Waterland, 
Ilpendam 
zo 5 okt V Beverwijk – Wijk aan Zee 
– Castricum 
vr 10 okt M Rondje Halfweg - Houtrak 
zo 19 okt V Hoofddorp, Geniedijk, 
Ringvaart Haarlemmermeer 
 
 
 
Opgeven: 
voetpaden@gmail.com; 020-6817013 
 
Meer info: www.struinen.nl 
Route en info over de zondagwandeling: 
http://voetpaden.blogspot.nl/ 
Facebook: nemo.wandelaars 
 
Volgende programma verschijnt september 2025 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


